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Rondzendbrief TRUD Bulgarije 

 

Aan hem die door de kracht die ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij 
vragen of denken, aan hem komt alle eer toe, in de kerk en in Christus, tot in alle generaties. 

Efeziërs 3:20 

 
  

Beste mensen, 

Wij mogen het stokje overnemen van Rob en Agnes. 
Door de contacten met de mensen van de stichting zijn 
we de afgelopen jaren vaak bepaald geweest bij dit 
werk. Het heeft even geduurd voor we erachter 
kwamen dat het misschien wel iets voor ons zou kunnen 
zijn.  We zetten graag onze schouders eronder en we 
hebben er het volste vertrouwen in dat God stuurt op 
manieren die niet altijd te doorgronden zijn. Wat ons 
duidelijk is geworden, is dat er veel nood te ledigen is in 
geestelijk en in materieel opzicht. Helaas lopen de 
inkomsten terug terwijl de kosten van levensonderhoud 
in Bulgarije oplopen. De reserves van de stichting raken 
op. Daarom willen we u vragen om na te denken over 
een extra bijdrage. Bidt en geeft u met ons mee? Dank! 

Hartelijke groet, 

Hendrik-Jan en Josine 

 

Hendrik-Jan & Josine 

 

Beste broeders en zusters, 

Dit jaar was rustiger dan vorig jaar. Er zijn mooie reizen naar Bulgarije geweest en daarnaast zijn we begonnen 

met de bestedingen van de gelden die waren toegezegd voor het kerkje van Ravna Gora. In overleg met 

sponsoren besloten we om die gelden te besteden aan een (vrouwen-)conferentie eind dit jaar, reservering voor 

vervangen van de auto van Natalia (nu met meer dan 475.000 benzine-kilometers op de teller) en het 

meefinancieren van de airco in het kerkje in Rudnik (waar een bevriende pastor van Natalia werkzaam is). 

Per november 2025 zijn Rob en Agnes afgetreden als voorzitter en als algemeen bestuurslid. Daarom is er door 

het bestuur in de afgelopen periode actief gezocht naar opvolgers, en gevonden! 

Na meer dan 9 jaar bij TRUD geven wij graag het stokje door. Een frisse wind is goed en onze privé-agenda’s 

lopen voller en voller. We kijken dankbaar terug op die 9 jaar. Prachtig om heel persoonlijk te ervaren dat onze 

levende Heer richting geeft in ons leven; dat er, vanaf het moment dat we werkelijk voet zetten op Bulgaarse 

grond, tientallen deuren opengingen om met (dan nog) onbekende broeders & zusters te zingen, bidden, danken, 

het Woord te brengen, te dopen en het Heilig Avondmaal te vieren. “Zet een stap in geloof, en laat Hem leiden 

naar de volgende stap”. We kunnen Hem alleen maar danken voor Zijn leiding, dwars door Natalia en de 

Samaritaanse Vrouwen heen! Overigens blijven we vooralsnog wél naar Bulgarije gaan; wij geloven dat onze 

bediening “in het veldwerk” ligt. Dát werk wordt niet minder door het bestuur te verlaten! 

Een vriendelijke groet, ook namens Agnes, 

Rob de Lange, oud-voorzitter Stichting TRUD Bulgarije 

 

 

 

Airco kerkje in Rudnik 

Oud en nieuw bestuur 
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Bulgarije-reis Rob en Agnes 
In mei 2025 hebben we in 8 dagen onze broeders en zusters bezocht, in de dorpjes in oost-Bulgarije. De 

ontvangsten zijn altijd warm en hartelijk: méér dan welkom zijn we! Ook dit jaar hebben we in enkele dorpjes 

het Heilig Avondmaal mogen vieren. Natalia had dit jaar een volledig ‘bezoekplan’ voor de concrete dorpjes 

opgesteld, inclusief aankomsttijden! Dat getuigt van voorbereiding opdat zoveel mogelijk mensen bereikt 

mogen worden. 

Ook hebben we samen met de vrouwen gebedsgroep uit Pomorie (voorstadje van Burgas) ons een middag 

verdiept in de Joodse bruiloft, en gelinkt daaraan het verhaal van ‘De 5 wijze en 5 dwaze maagden’. Ja, dan 

ontstaan er wel vragen… Mooi om dan in een open gesprek met elkaar daar over te praten. 

De laatste dag was gereserveerd voor Ravna Gora. Daar waren we blij mee, want niet alleen Natalia maar ook 

TRUD hecht waarde aan de relaties die daar liggen. Echter, die laatste dag was Natalia ziek (dat werd al 

merkbaar die dag ervoor). We hebben haar gerustgesteld: volgend jaar gewoon poging twee! 

 

Vliegreis Bulgarije | Herma en Jan 
Ook dit afgelopen jaar zijn wij: Jan en Herma van der Klis weer naar Bulgarije geweest. Nu niet meer met een 
VW-bus vol kledinghulp, maar met het vliegtuig van Keulen naar Burgas. Samen met Natalia, onze 
contactpersoon in Bulgarije hebben we een bezoekprogramma gemaakt om de huisgemeentes in Rezitza, 
Ravna-Gora en Stratzin te bezoeken en daar samenkomsten te houden, de Evangelieboodschap te brengen, 
Avondmaal te vieren, met en voor mensen te bidden en hen zegenen! En aan enkelen een bijbel te geven waar 
nodig. Op zondagmorgen hebben we de Christelijke kerkgemeente in Rudnik bezocht en bemoedigd! Natalia 
heeft ons met haar auto steeds gereden naar de gemeentes die we met haar bezochten en zij ons vertaalde! Zo 
kunnen we ook dit jaar weer terugzien op een goede gezegende reis, waarin we weer tot zegen mochten zijn! 

 

Warme maaltijden voor de schoolkinderen 
Ook dit schooljaar kunnen we vanuit stichting Trud, met dank aan alle sponsoren, 8 schoolkinderen helpen met 
een warme maaltijd op de school in Kableshkovo. Vanuit onze partnerstichting De Samaritaanse vrouwen, 
worden deze maaltijden geregeld door een lokaal restaurantje en de school geeft aan waar deze hulp het meest 
nodig is. Als stichting zijn we dankbaar dat deze hulp geboden kan worden. 

Financiën 

Tot nu toe mochten wij als Stichting TRUD dit jaar € 5,500,- ontvangen. Een mooi bedrag, waarvoor 
onze dank! In het bijzonder hebben we mogen bijdragen aan een conferentie die in november heeft 
plaatsgevonden. In de maand december worden in Bulgarije nog voedselpakketten uitgedeeld.   
 
Helaas zien wij als bestuur dat in de laatste jaren de donaties teruglopen. Dit terwijl de kosten van de 
ondersteuning in Bulgarije in sommige jaren behoorlijk zijn toegenomen. De stichting heeft uit het 
verleden een reserve kunnen opbouwen, maar de reserve raakt op. Wij vragen u daarom na te denken 
over een extra bijdrage. Wij willen ook de komende jaren het werk van de stichting Samaritaanse 
Vrouwen blijven ondersteunen. We hopen dan ook dat u ons wilt blijven helpen.  
 

Nogmaals onze dank voor uw bijdragen en uw betrokkenheid. Namens het bestuur van de stichting 
TRUD wensen wij u fijne Kerstdagen en een gezegend 2026! 

 


